Orde van dienst 8 maart 2026
Ds. Hans van Ark

Thema: juist nu doorbouwen aan Gods koninkrijk
Voor de dienst orgelspel
Welkom namens de kerkenraad
Zingen NLB 218 Dank u voor deze nieuwe morgen

Moment voor symbolisch bloemstuk en tekst:
in onze wereld liggen stenen....

water: levensbron

iris: hemelsblauw ,goddelijk geel, zuiver wit
kleurt onze ogen

waardoor wij de ander zien.

Stil gebed, Onze hulp en groet
Toelichting op het thema van deze dienst is: juist nu doorbouwen aan Gods koninkrijk

Zingen Psalm 103 : vers 1 en 3 en 5 tekst graag uit de Nieuwe Psalm berijming, zie
onderstaand:

1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen.

Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen.
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest.

Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.

Hij is het die van ziekte je geneest.

2. De HEER omringt je altijd met het goede.
Hij zal je met geluk en schoonheid voeden.
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren.
Hij wilde zich aan Mozes openbaren.

Wat Hij zijn volk beloofde, maakt Hij waar.

4. De HEER is goed voor wie in Hem geloven,;
zZijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.

Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.

Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

Gebed
Schriftlezing Mattheus 13 vers 24 tot en met 30 NBV lector

Zingen NLB 713: 1, 2, 3, 5 wij moeten Gode zingen



Schriftlezing Mattheus 13 vers 31 en 32 en 33 NBV lector
Zingen: Hemelhoog 88 zoekt eerst het koninkrijk van God geheel in canon
Schriftlezing Mattheus 13 vers 44 tot en met 50 NBV lector
Zingen NLB 886 Abba Vader alleen de Nederlandse tekst
Overdenking: juist nu doorbouwen aan Gods koninkrijk

Zingen: NLB 623: 1, 4, 9 O hart spring op van vreugde

Schriftlezing Openbaringen 21 vers 1 tot en met 4 (door predikant gelezen)
Zingen staande NLB 768: 1, 6 eens als de bazuinen klinken

Pastorale mededelingen

Dienst der gebeden

Collecte

Zingen slotlied Opwekking 710 Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen en na gesproken amen

Zingen NLB 705 (ere zij aan God de vader)

Amen, amen, amen, amen!

Stralend komt de hemel uit

die ons liefheeft, elk bij name

kent en in zijn armen sluit.

Hij zal komen, bij ons wonen, heel de aarde is zijn bruid!

Amen, amen, amen, amen!

Oost en west en noord en zuid,

alle volken roepen samen

eens voorgoed Gods glorie uit.

Hij zal komen, bij ons wonen,
heel de aarde is zijn bruid!



