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De Tora geeft vleugels – Benjamin Sufiev    
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een kerkdienst voor de weken na Pinksteren als Jezus, onderweg naar Jeruzalem,  zijn leerlingen onderwijst 
in de Schriften van Israël, - met speciale aandacht voor  Psalm 119: het Bijbelse loflied op het leven én leren 
leven! 

 



Orgelspel en klokgelui 
 
Welkom 
  
Zingen Aanvangslied: Psalm 119: 1 & 2  
 
Stil moment, bemoediging en groet 
 
Inleidende woorden gevolgd door  
Zingen Psalm 119: 3 
 
Zingen Kyrië en gloria: Lied 1008  
 
R O N D O M  H E T  W O O R D  
Gebed van de zondag 
De Schrift gelezen en gezongen: 
 
Lezing uit het evangelie: Lucas 11, 1-13    lector 

Kort muzikaal intermezzo over de melodie van Gezang 324  
 

Lezing Psalm 119: 129-136 (Vert. Naardense Bijbel & Gerard Swüste)   voorganger 

 
 

Ronduit wonderbaar zijn uw uitspraken, Here God, 

    daarom houdt mijn ziel zich eraan.  
 

Rondom uw woorden schijnt licht 

     een simpele ziel wordt er wijs van.   
 

'n Roofvogel gelijk, zo snak ik met open mond naar u 

     want mijn verlangen gaat uit naar uw geboden. 
 

Richt u tot mij en wees goed voor mij, 

     als leefregel voor minnaars van uw naam. 
 

Richt mijn schreden naar uw belofte, 

     laat alle ónheil niet over mij komen. 
 

Red mij, koop mij vrij van 's mensen verdrukking, 

     dat ik uw goede raad kan naleven. 
 

Raak met het licht van uw gelaat uw dienaar aan, 



      en leer mij uw voorschriften. 
 

Rivieren water (tranen) dalen neer uit mijn ogen, 

       als ik denk aan hen die uw Tora niet hebben bewaakt!  
 

Zingen Antwoordlied: Gezang 324 ‘Wat vrolijk over u geschreven staat’  
 

Overweging en  
zingen geloofslied: Psalm 119: 49, 50 en 51 

 

D I E N S T  V A N  G A V E N  E N  G E B E D E N  
Pastorale mededelingen door de ouderling van dienst 
 
Dank- en voorbeden, gevolgd door het ‘Lied van het Kerkasiel’1:  
 

Een kerk als hof, een welkom-thuis 
waar liefde leeft, volharding huist; 
geen mens alleen, geen kind gemist 
als geestkracht doorslaggevend is. 

 
Dichtbij en ver, van overal 
staan mensen op, het diepe dal 
van onrecht hoopvol te weerstaan 
echt sámen-leven aan te gaan. 
 
De kind’ren van de rekening 
zij leven in een mengeling 
van vragen ‘mag ik hier wel zijn’; 
‘is mens’lijkheid hier echt of schijn?’ 
 
Een veilig thuis, een morgen lacht 
wanneer vanuit de Geest gedacht: 
jij, nieuwe naaste, warm omarmd 
zo grenzeloos vanuit het hart. 
 
Zo krachtig, kwetsbaar en zowaar 
groeit trouw en liefde aan elkaar 
dit antwoord, mens’lijk, frank en vrij, 
want God voor allen, jou en mij. 
 

Inzameling der gaven 

 
1 Samen met deelnemers aan de non-stop 24x7 kerkdienst op 29 april j.l. in de Open Hof in Kampen ten 

behoeve van het Kerkasiel voor de familie Babayants, schreef Herman Koetsveld het Lied van het kerkasiel 
op een melodie van Thomas Tallis (Liedboek 243) 



 
Zingen Slotlied: Lied 834  
 
Zegen en driemaal ‘Amen’ 
 


