Orde van dienst op 3 december 2023
Ds. H. van Es uit Deventer

VOORBEREIDING

Orgelspel

Welkom

Aanvangslied 103: 1 en 3 ‘Zegen mijn ziel
Moment van stilte

Bemoedlgmg groet en drempelgebed
Onze hulp is in de naam van de Heer

die hemel en aarde gemaakt

die trouw blijft tot in eeuwigheid

en niet laat varen het werk dat zijn hand begon
Genade zij u en vrede van God , onze Vader

en onze Heer, Jezus Christus, door de Heilige Geest
amen
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Barmhartige Vader, als wij U zoeken
hebt gij ons al gevonden

Als wij onszelf aanklagen

pleit u genade voor recht

Als niemand ons meer ziet

ziet Gij ons, waar we ook zijn

Wij bidden U, zegen ons met uw liefde
en breng ons aan het licht

opdat wij naar Uw stem horen

en de naaste liefhebben, amen
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Zingen Lied 103: 5 ‘Zoals een vader’

Liturgisch bloemstuk met uitleg

1¢ Advent Almah Koops spreekt de tekst
Het thema van de schikkingen is: ‘Ga mee!” om samen als pelgrims op zoek en op pad te

Aansteken 1° adventskaars door Doutsje en gedicht door Bodin
Kyriegebed, elk van de drie beden wordt afgesloten met (zingend) lied 301h
Zingen Lied 756: 1, 3 en 5 ‘Laat komen, Heer, uw rijk’

RONDOM HET WOORD

Project filmpje, vervaardigd door de 12+ groep



Zingen Projectlied

tekst: Erik Idema
Muziek: Gerard van Hulst, ZAD 1, 23
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wach ten, omdat God dicht bij ons is.

Zondag 1:

Als je_: weet dat hij _zal komen,
maar je weet nog niet wanneer:
houd dan steeds je ogen open
voor de komst van onze Heer.

Gebed bij de opening van de Bijbel

Korte inleiding op de Schriftgedeelten

Lezing I: Sefanja 1,14 - 2,3 lector
Lezing Il: Marcus 13: 24 — 36 lector
Zingen Lied 462: 1, 2, 3, 4 en 6 ‘Zal er ooit een dag van vrede’
Overweging, aansluitend orgelspel

Zingen 439: 1 en 2 ‘Verwacht de komst des Heren’

RONDOM GEBEDEN EN GAVEN

Pastorale mededelingen

Dankgebed, voorbeden, elke voorbede wordt afgesloten met lied 367¢,
gebed in stilte, Onze Vader

Inzameling van de gaven



Zingen Slotlied: Wij wachten vol verlangen, uit: ‘Jij, mijn adem’, Sytze de Vries, melodie
lied 803

1. Wij wachten vol verlangen,
zien vurig naar U uit,

tot Gij met licht ontvangen
ons uitroept tot uw bruid.
Kom onze harten winnen,
hergeef de hoop haar gloed
en treed ons leven binnen
als hemels eigen groet.

2. Geboren uit den hoge,
getogen in de tijd,

barmhartig en bewogen,

door louter licht geleid,

zo blijft Ge doorgegeven,
wordt nog Gods stem gehoord
als naam onder de mensen,
als lichtend liefdeswoord.

3. Die naam doorstraalt mijn dagen
ook als de hoop verdoft,

want boven al mijn klagen

zingt heel mijn hart uw lof.

De aarde is verzadigd

van tranen en van bloed,

maar Gij zult haar genezen,

maakt heel de schepping goed.

Zegen afgesloten met 3x Amen



